
t zaterdag 13.00

Als de dagen losser zitten
Poëzieperformance

Gaston Bannier & Mischa Kool

• zaterdag 25 september | 13.00 - 14.00 uur 

 theater aan het vrijthof, bovenzaal

voor mij klaar lag.’ In 2009 verscheen zijn dichtbundel 

Lopen zonder een stap te verzetten. Naar aanleiding 

van die bundel kwam het performen weer op zijn pad, 

maar – anders dan vroeger – nu gewoon als zichzelf. 

In 2019 volgde de bundel Als de dagen losser zitten. 

Gaston Bannier exposeerde in binnen- en buitenland 

en zijn beeldend werk ging van het verhaal naar het 

niet-verhaal. Van 2013 tot en met 2015 was hij stads-

dichter van de gemeente Bussum en op een aantal 

gebouwen prijken nog altijd gedichten van hem.

‘Er is geen verschil tussen een schilderij en een 

gedicht, hooguit de vorm doet anders aan…’

Mischa Kool · contrabas

Mischa Kool (1963) is contrabassist en studeerde af 

aan het Conservato rium van Amsterdam. Hij is vaste 

muzikant bij Lenny Kuhr en het improvisatiegezelschap 

Theater Draad. Inmiddels begeleidt hij Gaston Bannier 

alweer een paar jaar bij zijn poëzieoptredens. Zelf zegt 

Mischa Kool hierover: ‘Muziek en poëzie zijn als twee 

verschillende talen kunst. Het is voor mij een spannende 

uitdaging om een communicatie op gang te brengen 

tussen deze twee talen en een grote beloning als we 

elkaar daardoor kunnen completeren. Het geluid van 

de contrabas past erg goed bij de menselijke stem door 

het volume dat zij produceert, alsmede door het 

register waarin zij zich bevindt.’

Als de dagen losser zitten

In de poëzieperformance Als de dagen losser zitten 

draagt Gaston Bannier gedichten voor uit zijn nieuwe, 

gelijknamige dichtbundel. In dit licht filosofische en 

vooral pakkende optreden worden de gedichten af-

gewisseld met persoonlijke verhalen en teksten uit zijn 

leven: over de keuzes die hij maakte, over zijn opa die 

van bier leefde, over zijn eerste gedichtje als twaalf-

jarige, over zitverdriet en andere ongemakken, én 

over een verzonnen brief. Een voorstelling met taal 

als vertrekpunt: ‘Op ’n dag schreef ik een losse zin op. 

Het bleek de aanzet tot een gedicht.’ t

Gaston Bannier

Gaston Bannier (1960, Helden-Panningen) is kunste-

naar, dichter en performer. Als theatermaker studeerde 

hij af aan Toneelschool Maastricht. Vervolgens speelde 

hij een aantal jaren bij 

verschillende toneelge-

zelschappen en in een 

paar zelfgeschreven solo-

voorstellingen. Vanaf 

2000 concentreerde hij 

zich meer op de beelden-

de kunsten. ‘Toen trok ik 

mij terug in m’n atelier, 

stapte ik in de ruimte die 
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Ervaar de reusachtige globe GAIA   
Imposante installatie van de Britse kunstenaar Luke Jerram

nederlandse première

Na wereldsteden als Parijs, Londen, Rome, Shanghai 

en Hongkong nu voor het eerst in Nederland te zien: GAIA, 

de imposante installatie van de Britse kunstenaar Luke Jerram. 

GAIA is een immense globe met een doorsnede van 7 meter! Een absolute 

must see voor iedereen die onze planeet een warm hart toedraagt. Deze 

installatie is vernoemd naar de oermoeder Gaia uit de Griekse mytholo-

gie: zij is de personificatie van de Aarde, die uit Chaos is ontstaan en de 

elementen aarde, water, lucht en vuur bevat. 

De bewegende wereldbol is van binnen verlicht en van buiten met NASA-

satellietbeelden ‘bekleed’. Met een 29 minuten durende surround-sound-

scape roept deze installatie het emotionerende overview-effect op dat 

astronauten ervaren wanneer ze de aarde vanaf de maan zien. Opgehan-

gen in de monumentale Maastrichtse Gashouder met een diameter van 

43 meter, biedt de globe GAIA een spectaculaire aanblik. • my-earth.org

• donderdag 23 september | 15.00-22.00 uur

• vrijdag 24 en zaterdag 25 september | 11.00-22.00 uur

• zondag 26 september | 11.00-17.00 uur

 de gashouder, lage frontweg | entree € 3 

 (toegang tot 1 uur voor sluitingstijd) 

GAIA is ook te bezoeken van 1 t/m 3 oktober 

tijdens de Nederlandse Dansdagen.  

GAIA, an artwork by Luke Jerram


